
 

Zaterdag 9 juni, de grote dag !  

De kleuterschool treedt op in 3 blokken . 

Om 11u treedt blok 1 op: Julekesklas en beertjesklas  

Vanaf 12u is het de beurt aan blok 2 :  de zebra’s en de kikkers 

 En om 13u treden de pippo’s  en tot slot onze Dolfijntjes op in blok 3. 

 

 

*De zeemeerminnen worden om 12u05 verwacht in onze klas.  
 

*De kleine gele visjes komen om 12u15 naar de klas.  

 

*Alle andere dansers verwacht ik om 12u30 stipt.  

 
 

 

Ik help de kleuters wel met aankleden zo kan u nog voor 13u  een plekje zoeken in  

de turnzaal.  Wij zitten in blok 3 dwz dat u ten laatste om 13 u in de zaal 

aanwezig moet zijn en daar blijft tot alle optredens van blok 3 gedaan zijn. 

 

Kom na ons optreden uw kind  zo vlug mogelijk ophalen (het is dan pauze) want de 

juffen hebben dan een andere taak. 

 

Ik wil langs deze weg alle ouders nog eens extra bedanken voor het zoeken naar 

de gepaste kledij!!!   

 

 

 

TOT DAN  ! 

Juf Pascale  

 


